
 
 

Voor wie? 

Maak je zelf geweld mee? 
Ben je bezorgd om iemand anders of zit je met een vermoeden van geweld? 
Heb je ooit geweld meegemaakt en zit het je nog altijd dwars? Ben je bang dat je soms 
je zelfbeheersing kwijt raakt en iemand ongewenst pijn doet? 
Doe je mee met een groep pesters en voel je je daar schuldig over? 
 
1712 is er voor jou: kind, jongere, volwassene en oudere. 
1712 is er voor elke vraag over elke vorm van geweld of misbruik. Niet alleen lichamelijk 
geweld. Ook psychisch, economisch of seksueel geweld. 
1712 is er voor slachtoffer en dader, jongen en meisje, man en vrouw, homo en hetero. 

 

Wanneer kun je bij 1712 terecht? 

Elke werkdag, van maandag tot vrijdag, van 9 tot 17 uur. 

 

Wat belooft 1712? 

Het gesprek is gratis. Het gesprek is discreet: jouw oproep naar 1712 verschijnt niet op 
de telefoonrekening en je hoeft niet te zeggen wie je bent. 

 

Wat doet 1712? 

We nemen de tijd om goed naar jou te luisteren. 
We geven informatie over de betekenis van geweld en misbruik en over de wereld van 
hulpverlening en justitie. We vertellen wat je rechten zijn en hoe je op geweldsituaties 
kan reageren. 
We geven advies. 
We schatten samen met jou alle risico’s in van de situatie en van de acties die je kan 
ondernemen. We laten de beslissingen aan jou over. Tenzij je in gevaar bent. Dan 
komen we in actie. 
We kunnen je verder doorverwijzen naar een centrum algemeen welzijnswerk, een 
vertrouwenscentrum kindermishandeling of een andere dienst. 

 

Let op ! 

In een levensbedreigende situatie: bel de politie op het nummer 101.  

Voor dringende medische hulp: bel het noodnummer 112. 

Je kan ook terecht bij het ‘aanspreekpunt integriteit’ van onze club: Sien Goderis 

 


